Gönül  Saray’dan  Naci  Bostancı’ya 

açık  mektup 


Yeşil  ırmak  elektrik  santrallar  yaklaşık  9  bin  ferdimiüzerine  yapılan  on-  (HES)'lerden  sonra  zin  yaşadığı  Sulularca  beton  yığını  hidro  şimdi  de  ilçemizden  ova'da  ihalesi  yapılan 


Termik  sanralları  ile 
ilgili  olarak  kamuoyunun  da  bilmesini  istediği  "Açık  Mektup" 
başlıklı  yazıyı  aslen  ilçemiz  Dereli  köyünden 
21.  dönem  milletvekilliği  yapan  Gönül  Saray'ın  kaleminden  aynen  yayınlıyoruz. 

AÇIK  MEKTUP 
Sayın  Şehrimin 
Mebusu,  Milletvekili, 
Saylav  ı  Mehmet  Naci 
Bostancı... 

Bu  çağrım  size.... 
Bir  çok  değerli  fikirlerinize  partinize 
rağmen  katıldım. 
Katılamayacağım;  Ziraat  Yüksek  mühendi¬ 


si,  çocuklarımızın  geleceğinden  sorumlu  bir 
anne  ve  siyasetçi  olarak,  sizin  de  şehrimin 
felaketine  seyirci  kalmayacağınıza  inandığım  HES'ler  ve  çok  yeni 
ihale  ettiğiniz  termik 
santraller. 

Canım  Amasyamızda  iktidarınızın  So¬ 
ma  Müteahhitlerine  ihale  ettiği,  Merzifon  ve 
Suluova'da  Termik 
Santral  kurulmasına  eminim  ki  değerli  eşiniz 
ve  siz  de  en  az  benim 
kadar  duyarlı  yaklaşımdasınızdır.  Herşeyden  önce  siz;  ünvanınız  prof,  olan  bir  bi¬ 


lim  adamısınız  ve  ilmi 
araştırmalar  ve  doğruları  siyaset  üstü  tutarsınız  inancındayım. 
Yeşilırmak'ta  9  HES 
santrali  kurulmasına 
ve  Yeşilırmak  kıyılarının  betonlaşmasına 
sessiz  kaldınız. 

İlk  dönemleriniz- 
di  ve  Rize'li  TAŞ  yapı 
belki  sizden  daha  güçlüydü.  En  azından  sizi  o 
zorluklardan  geçen  biri 
olarak  ben  anlıyorum. 
Ancak  artık  öyle  değil. 
Hem  siz  AKP  içinde  daha  güçlüsünüz,  hem  de 
Amasya'lı  14  yıldır  ezilmişliğini,  sabırla  örerek,  suskunluğuna 


14  yılın  acısını  katarak 
bilendi  ve  daha  güçlü. 
Lütfen  biz  AmasyalIlara  partinizdeki  gücünüze  denk  olarak  sahip  çıkınız. 

Sizinle  aynı  sıralarda  oturmuş  bir  es¬ 
ki  vekiliniz  olarak  rica 
ediyorum. 

Bu  yaşta,  3  yıllık 
kanserle  savaşıma,  bana  meydanlarda  yeni 
bir  savaş  alanı  açtırmayacak  kadar  vicdanlı, 
ve  Amasya  duyarlılığında  olduğunuza  inanarak,  saygılar  sunuyorum. 
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Kaymakamlıktan  Şehit  yakınlarına 
ve  gazilere  iftar  yemeği 


Taşova  Kaymakamlığı,  ilçedeki  şehit 
aileleri,  gaziler  ve  gazi 
ailelerine  iftar  yemeği 
verdi. 

Öğ  retmenevi 
bahçesinde  verilen  if¬ 


tar  yemeğine  Garnizon 
Komutanı  Yüzbaşı  Alper  Soner  Serin,  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk,  Cumhuriyet 
Savcısı  Ziya  Burak  Gürgah,  Hakim  Birkan  Yıl- 


dızhan,  Amasya  Müftüsü  İsmail  İpek,  kurum  müdürleri,  İl  Genel  meclis  üyeleri,  mahalle  muhtarları  ile  şehit  aileleri  ve  gazilerle 
yakınları  katıldı. 

Kaymakam  Kurnaz  "Şu  an  vatan  topraklarında  şehit  ve  gazilerimizin  büyük  fedakârlıkları  sonu  yaşamaya  devam  ediyoruz 
diyerek  Devlet  olarak 
gücümüzün  yettiği  kadar  tüm  ailelerimizin 


maddi,  manevi  ve  mesai  olarak  yanınızda  olduğumuzu  bilmenizi 
isteriz. 

Bizim  kapılarımızın  sonuna  kadar  sizlere  açık  olduğunu  biliyorsunuz.  Mübarek  Ramazan  bayramınızı 
şimdiden  kutluyorum" 
dedi. 

Program  Amasya 
Müftüsü  İsmail  İpek'in 
yaptırdığı  toplu  dua  ile 
sona  erdi. 


Belediye  Kurum  amirlerine  iftar  yemeği  verdi 


ilçemiz  Belediyesince  3  Temmuz  2015 
Cuma  günü  kurum  müdürleri,  sivil  toplum  kuruluş  temsilcileri  ve 
mahalle  muhtarları  için 
düzenlenen  iftar  programına;  AK  Parti  Grup 
Başkan  vekili  Amasya 
milletvekili  M.  Naci 
Bostancı,  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz,  Garnizon  Komutanı  yüzbaşı 
Alper  Soner  Serin,  AK 
Parti  İlçe  Başkanı  Tekin  Sobacı,  kurum  müdürleri,  sivil  toplum  kuruluş  temsilcileri,  merkez  mahalle  muhtarları,  belediye  meclis  üyeleri,  basın  mensupları  ve  esnaflar  katıldı. 

İftar  programımıza  katıldığınız  hepinize 
teşekkür  ediyorum  diyerek  sözlerine  başlayan  Belediye  Başkanı 
Bayram  Öztürk;  "Hepimiz  bütün  kurumlan, 


sivil  toplum  örgütleri 
ile  devletin  bize  verdiği 
yetki  ve  kanunlar  ile 
görev  yapmaya  çalışıyoruz.  İlçemize  ülkemizin  farklı  yerlerinden 
gelerek  görev  yapmış 
gelmiş  geçmiş  ve  şu  an 
görev  yapan  herkese 
teşekkür  ediyorum.  Bir 
yerin  kalkınması  için 
görev  yapan  idarecilerin  görevlerini  en  iyi 
şekilde  yapmaları  gerekiyor.  Ayrıca  sivil 
toplum  kuruluşları  da 
vatandaşlara  hizmetlerin  sunulması  için  önemli  kurumlardır.  Bugün  Taşova  Belediyesi 
olarak  hem  resmi  kurumlarımızı  sivil  toplum  kuruluşlarını  mahalle  muhtarlarımızı  ve 
esnaf  büyüklerimizi 
bugün  bir  arada  bir  sofrada  buluşturmak  istedik.  Bizler  hep  beraber  Taşova'nın  güzel 


geleceği  için  hep  beraber  çalışmak  zorundayız. 

Yerel  basın  bizim 
açımızdan  önemli  çünkü  Taşova'da  olan  bir 
çok  gelişmeyi  dünyaya 
iletmek  açısından  önemli.  Basının  öz  eleştirileri  veya  eleştirileri 
önemli. 

Dolayısı  ile  hepimiz  bu  gemide  yer  alan 
ve  yaşayan  insanlar  olarak  bu  ana  kadar 
yaptığınız  hizmetleri 
artarak  devam  etmenizi  bir  Belediye  Başkanı  olarak  istiyorum" 
dedi. 

"Memleketi  hükümetsiz  bırakmama 
kararı  en  başta  bizde 
mevcut  diğer  partilerde  de  eğilim  olduğunu  görüyoruz  diyen 
AK  Parti  Grup  Başkan 
vekili  ve  Amasya  Milletvekili  M.  Naci  Bostancı  "Emin  olun  aklımızın  bir  yerinde  şu 
milleti  bir  kez  daha 
sandığa  götürelim  ama 
çaktırmadan  nasıl  yapalım  diye  bir  düşünce 
yok.  Kesinlikle  hükümet  kurma  konusunda 


samimiyetle  irade  sarf 
edeceğiz  anlaşmanın 
uzlaşmanın  yolunu  arayacağız.  Ümit  ederiz 
aynı  iyi  niyet  ve  irade 
görüşeceğimiz  partilerde  de  olur. 

Suriye'nin  kuze¬ 
yine  etnik  bir  arındırma  yapmak  isteyen 
PYD  denen  örgüt  olduğunu  söyleyen  Bostancı  "Kendisine  uymayan  kendisine  itaat 
etmeyen  kürtler  dahil 
Araplara  ve  Türkmenlere  yönelik  etnik  bir  arındırma  siyaseti  uygulayarak  orada  bir  koridor  açmak  istiyor.  Biz 
buna  izin  vermeyeceğimizi  dünya  aleme  ilan  etmiş  durumdayız. 
Esasen  böyle  etnik 
kimlik  örgütü  gibi  davranıp  tamamen  politik 
angajmanlar  istikametinde  silahı  da  bir  unsur 
olarak  kullanıp  emperyal  güçlerin  maşası 
olarak  çalışan  örgüt 
Ortadoğu'da  bütün 
milletlerin  böğrüne 
saplanmış  hançerdir. 
Bütün  halklar  için  tehlike  unsurlarıdır"  dedi. 


Gürsu  göletine  sazan 
balığı  bırakıldı 


Amasya  İl  Özel  İdaresi  tarafından  yaptırılan  ve  9  Mayıs  2015 
günü  törenle  açılışı  yapılan  Şehid  Onbaşı 
Himmet  Aydemir  sula¬ 
ma  göletine,  Amasya 
Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık  İl  Müdürlüğü  tarafından  bırakılan  sazan 
balığı  yavruları  doğal 
ortamda  yaşamına 
başladı. 

Konu  ile  ilgili  bir 
açıklama  yapan  Taşova  Gıda-Tarım  ve 
Hayvancılık  Müdürü 
Mustafa  Okur,  "Özel 
poşetler  içerisinde  Ankara'dan  getirilen  balık  yavruları,  göl  su¬ 


yuna  adapte  edilerek 
bırakıldı.  Herhangi  bir 
suni  besleme  yapılmaksızın  tamamen  doğal  ortamda  yaşamını 
sürdürecek  olan  balık¬ 


lar,  iki  yıl  koruma  altın¬ 
da  kaldıktan  sonra 
neslini  sürdürebilecekler.  Bu  yüzden  gölette 
iki  yıl  süre  ile  avlanma 
yapılmamalıdır."  dedi. 


Hastane  haberimiz 
ses  getirdi 


26  Haziran  2015 
günü  Taşova  Devlet 
hastanesi  ile  ilgili 
"Hastanemiz  Kaderine 
Terk  Edildi  "  haberi  ses 
getirdi. 

Taşova,  gen.tr  ve 
Taşova  Haber  sitemizde  26  Haziran  günü 
yaptığımız  ve  30  Haziran  2015  Salı  günü 
Taşova  Havadis  Gazetemizde  yayınlanan 
haberimiz,  yetkilileri 
duyarlı  olmaya  davet 
ediyor  ve  soruna  çözüm  isteniyordu. 

2  Temmuz  2015 
günü  Belediyemiz  hoparlöründen  yapılan 
anonsla  görevlendirme  de  olsa  haftada 


2  gün  (Perşembe  Cuma)  günleri  dahiye 
doktorunun  hastanemizde  görevlendirilmesi  vatandaşımızı  sevindirdi. 

Dahiliyeci,  Kadın 
doğum  ve  çocuk  hastalıkları  doktor  ek¬ 


sikliğinden  kaynaklanan  sorunun  giderilmesi  için  Hastaneler 
Birliği  Genel  Sekreterliği  ve  Amasya'mız 
milletvekillerinden 
sorunun  çözülmesini 
bekliyoruz. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


07/07/2015 


Her  Caddeden!  iş 


Belediyeciliğin  en 
zor  tarafı  alt  yapı  çalışmalarına  başlamaktır. 

30  Mart  2015  Mahalli  idareler  seçimlerinde  aday  adaylarının  birinci  söylemi 
alt  yapı  (Atık  su  ve  Kanalizasyon)  ve  doğalgazın  ilçemizde  gelme¬ 


si  idi. 

Seçimler  sonrası 
Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  çalışmalara  başladı,  30  Nisan 
2015  Perşembe  günü 
12  metre  uzunluğunda 
doğal  gaz  boru  yüklü 
traylerler  Belediye  fen 
işleri  alanına  indirilmişti.  Yaklaşık  50  kilo¬ 


metre  uzunluğunda 
döşenecek  olan  doğal 
gaz  hattının  ilk  kazmasını  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  11 
Haziran  2015  Perşembe  günü  vurdu. 

İlk  çalışma  Yemişen  mahallesi  Beşir  Efendi  caddesinde  başlayan  doğalgaz  çalışmalarının  1.  Etabın  sonuna  yaklaşıldı.  2.5  Kilometrelik  çelik  hat, 15 
kilometrelik  polyester 
anahat  ve  5000  metrelik  bina  bağlantıları 
tüm  hızı  ile  sürüyor. 
Bir  yanda  doğal  gaz 
çalışmaları  sürerken 
vatandaşlarda  evlerine 
doğalgaz  bağlatmak 
için  harekete  geçti 

ELEKTRİK  HAT¬ 
LARI  YERALTINA  ALI- 


makinesi  sesi  yükseliyor 


NIYOR. 

Elektrik  hatlarının  yeraltına  alınması, 
beton  direkler  yerine 
kablosuz  aydınlatma 
direklerinin  dikilmesi 
2010  yılında  başlanmış 
ve  ara  verilmişti.  Sanayi  mahallesi  hastane 
yolunda  elektrik  hatlarını  yer  altına  alma  ve 
kablosuz  aydınlatma 
direklerinin  dikilmesi 
çalışmaları  devam  ediyor. 

Bir  yanda  doğal 
çalışmaları  bir  yanda 
elektrik  hatlarının  yeraltına  alınması,  bozulan  yolların  bakımı  için 
belediye  ekiplerini  aralıksız  çalışmaları  ve 
her  mahalle  çalışan  iş 
makineleri  Taşova’yı 
adeta  büyük  bir  şan¬ 


tiyeye  dönüştürdü.  yapı  çalışmalarına  diyemize  ve  çalışan  e- 

Her  belediyenin  başlayan  ve  hızla  de-  kiplerimize  başarılar 

korkulu  rüyası  olan  alt  vam  ettiren  bele-  diliyoruz. 


Sosyal  Yardımlaşma  Vakîı’ndarv 
nakit  yardım 


Taşova  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma 


Vakfı  (SYDV)  Başkanı 
Kaymakam  Kudret  Kur¬ 


naz,  bin  100  aileye  nakdi 
yardımda  bulunduklarını 
söyledi. 

Kanuni  şartları  tutan 
bin  100  ailemize  Taşova 
Kaymakamlığı  SYDV 
olarak  nakdi  yardım  yapıldığını  aktaran  Kurnaz 

"Ayrıca  ihtiyaç  sahibi  ailelerimize  ramazan 
ayı  ziyaretlerimiz  ve  yardımlarımız  devam  etmektedir. 

"Taşova’da  devletimizin  SYDV  aracılığıyla 
sağladığı  imkânları,  ihtiyacı  olan  vatandaşlarımıza  ulaştırmak  için  vakıf 
personellerimizle  titizlikle  çalışıyoruz. 

Ramazan  öncesinde 
SYDV  personelimiz  ve 


muhtarlarımızın  çalışmaları  sonucu,  ilçe  genelinde 
fakir  ve  yardıma  muhtaç 
ailelerinin  tespiti  yapılmıştı.  Bu  kapsamda  her 
yıl  olduğu  gibi  bu  yıl  da  ramazan  yardımı  olarak  vakıfta  dosyası  bulunan  ihtiyaç  sahibi  bin  100  aileye  nakdi  yardımda  bulunduk. 

Devletin  her  zaman 
olduğu  gibi  bu  ramazan  ayında  da  ihtiyaç  sahiplerini  yalnız  bırakmadığını 
ifade  eden  Kurnaz,  sosyal 
devlet  olmanın  gereği  olarak  sürdürdükleri  yardım  faaliyetlerinin,  bundan  sonra  ki  süreçte  de 
aynı  hassasiyetle  devam 
edeceğini  ifade  etti. 


SÖYLEYELİM  BİRER  BİRER 

Münafığın  alameti 
Üç  dediler  bizlere  ki; 

İnanırız  biz  hele  ki; 

Söyleyelim  birer  birer. 

Söz  verince  yalan  söyler 
Vaatleri  boşa  gider 
Emaneti  heba  eder 
Söyleyelim  birer  birer. 

Kıyametin  alameti 
Yapıyorlar  süslü  cami 
Cemaatle  dolsa  içi 
Söyleyelim  birer  birer. 

Bir  tek  mümin  çıkar  elbet 
Hak  görmez  ki  samimiyet 
İftar  açar,  yok  hidayet 
Söyleyelim  birer  birer. 

İsraflardan,  dinin  başı 
Trilyonluk  arabası 
İftarı  da  şatafatlı 
Söyleyelim  birer  birer. 

Muaviye  saltanatı 
Beytülmal'ı  yağmaladı 
Kullandılar  hep  Osman'ı 
Söyleyelim  birer  birer. 

Turgut  der  ki;  ey  Ramazan 
Çürüttüler  zaman  zaman 
Siyasete  kaldı  meydan 
Söyleyelim  birer  birer. 


tyıkluiujultlÂj 


Şahin  Yaylası 
9.  Kez  şenleniyor 


1250  rakımlı  ilçemizin 
gözde  mesire  yeri  olan  Şahin 
Yaylası  9.  yayla  şenliğine  hazırlanıyor. 

Dönemin  belediye  başkanı  merhum  Ardıç  tarafından  ilk  kez  2005  yılında 
başlayan  Esençay  Şahin  Yaylası  şenlikleri  2  yıl  dışında 
sürekli  olarak  yapılıyor. 

Belde  olduktan  sonra 


geçtiğimiz  yıl  muhtarlık 
tarafından  düzenlenen  şenliklerin  dokuzuncusu  18 
Temmuz  2015  Cumartesi 
günü  (bayramın  ikinci  günü) 
gerçekleştirilecek. 

Şenliklerde;  Şahin  Yaylası  o  ses  yarışması,  çekiliş, 
hediyeli  yarışmalar  ve  Sündüz  Hanedan  ekibi  sahne  alacak. 


SEÇİMLERİ 

ARDINDAN 


Sonu,  Ablan 


Kıymetli  okurlar; 

2015  seçimlerinde  seçmen  tercihini  yapmış, 
seçimlerin  değerlendirmesini  ise  parti  liderlerine 
bırakmıştır.  %  10  barajını  aşan  dört  siyasi  parti  liderleri  ve 
yöneticileri  seçim  sonuçlarını  iyi  analiz  ederek  ona  göre 
hareket  etmelidirler.. 

Gerek  AKP,  gerekse  CHP,  MHP,  HDP  dünya 
ülkelerinde  ve  Türkiye'nin  komşularında  olup  biten 
olumsuzlukları  göz  önünde  bulundurarak 
sorumluluklarının  ağırlıklarını  bilmeliler  ve  ona  göre 
hareket  etmelidirler. 

Özellikle  muhalefet  partileri  hükümet  kurulması 
konusunda  olumlu  tavırlar  sergilemelidirler,  aksi  takdirde 
yapılacak  bir  erken  seçimde  halkın  büyük  tepkisini  alarak 
büyük  oy  kaybına  uğrayabilirler.. 

2015  seçimleri  göstermiştir  ki,  artık  halk  siyasi  ağız 
kavgaları  istemiyor.  Parti  liderleri  yumuşak  uslüp  ile 
halkın  karşına  çıkmalı  ve  Türkiye'nin  gelişmesi  ve 
yükselmesini  sağlayacak  projeler  üreterek  halka  yeni 
projeler  sunmalılar.. 

Halkın  bu  isteğini  anlayabilen  parti  liderleri  ve 
partiler,  erken  veya  geç  yapılacak  ilk  seçimlerde  oylarını 
artıracaklardır.. 

Değerli  okurlar; 

Muhalefet  partilerinin  görmediği  veya  görmek 
istemediği  bir  şey  daha  var. 

Köprüye  hayır,  yol  yapımına  hayır,  hava  limanlarına 
hayır,  şuna  hayır,  buna  hayır 

Peki;  Neden  hayır..  Halk  bu  hayırlara  anlam 
veremiyor. 

Ona  hayır,  buna  hayır,  o  zaman  bu  ülke  kalkınmasın 
mı,  gelişmesin  mi,  güçlenmesin  mi? 

Değerli  okurlar; 

Türkiye'nin  nüfusu  artık  seksen  milyona  ulaştı.  Eğer 
çabuk  ve  hızlı  bir  kalkınma  programları  ve  planları 
yapılmaz  ise  yapılan  ve  yapılmakta  olan  projeler  bir  an 
önce  bitirilmez  ise  veya  bazı  engellemelerle  sekteye 
uğratılırsa,  inanın  kaybeden  yine  Türkiye  ve  Türkiye  halkı 
olacaktır. 

Ben  inanıyorum  ki,  bu  halk  şu  anda  bütün  parti 
liderlerini  ve  konuşmacılarını  çok  iyi  dinliyor  ve  izliyor. 

Bu  kritik  dönemde  hangi  parti  liderleri  olumlu  tutum 
takınarak  bir  an  önce  ülkenin  nefes  almasını  sağlayacak 
bir  hükümetin  kurulmasını  sağlarsa,  yapılacak  olan  ilk 
erken  seçimde  de  halk  olumlu  tutum  takınan  partileri 
oyları  ileödüllendirecektir.. 

Çünkü  artık  bu  halk,  kısır  çekişmelerden  bıkmıştır. 
Çünkü  bu  halk  her  zaman  ülke  menfaatini  önde  tutmuştur. 
Önde  tutacaktır.. 

Saygılarımla 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

2014  >  ılı  Komi  ilânların  Irk  Hİlıında  santimi 
0.63  Tl. 

Tapa  loril.  icra  ilanlarının  Irk  sütunda  santimi 
_ 0.63  Tl _ 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

C^iiıel  diifiin.  iifi  hissel. yanılma,  aldanma: 
/Ve  patsa  de/jtul nktadı t.deij tuluk  jajat  sanma 

Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya 


ayırtlarıma 
ayınlanan  ya; 


n  sorumluluğu 
aittir. 


Dizjri 

Mizanpaj 

Baskı 


Yeni  Taşova 
Matbaası 


/3e7gc/crt  C<7c/.  /S/ey; 

Telefâx:  <755^/3/2  /j  47 
fcoc/u: 
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Sofraların  baş  taçı  Dut  Pekmezi 


AK  Kadınların  tehdidi 


ilçemizde  hanımlar 
dutların  olgunlaşmasıyla 
pekmez  yapımı  için  kollar 
sıvadı. 

Yaz  başında  kış  hazırlıklarına  başlayan  hanımlar,  olgunlaşan  dutlar¬ 
dan  geleneksel  yöntemlerle  pekmez  yapıyor.  Özellikle  soğuk  kış  günlerinin  vazgeçilmez  besin 


kaynaklarından  biri  olan 
dut  pekmezi,  aynı  zamanda  öksürük,  astım  gibi 
hastalıklara  iyi  geliyor.  Büyüme  çağında  olan  çocuklar  için  vazgeçilmez  doğal 
besin  kaynağı  dut  pekmezi,  tam  bir  şifa  kaynağı. 
İlaç  vurulmayan  tamamen 
doğal  olarak  yetişen  dut 
ağacı  meyvelerinin  ömrü 


çok  kısa  sürüyor  ve  maalesef  en  fazla  heder  olan  ve 
değerlendirilmeyen  tek 
meyve.  Ülkemizin  dört  bir 
yanında  farklı  yöntemlerle 
üretilen  dut  pekmezini 
ilçemiz  hanımları  daha 
farklı  daha  doğal  ortamda 
yapıyor. 

Olgunlaşmış  dutların 
bulunduğu  dut  ağacına 
çıkan  bir  kişi  tabana  seri 
olan  bezler  üzerine  dalları 
itina  ile  silkeliyor.  Toplanan  dutlar  kazanlara  konularak  olgunlaşıncaya 
kadar  pişiriliyor.  Kazanlardan  çuvallara  konan 
dutlar  "SIKTAÇ"  denen  geleneksel  aygıttan  sıkılarak 
şırası  alınıyor.  Bakır  leğenlerde  ateş  üstünde  sürekli  karıştırılarak  2-3  saat 
süre  ile  pişirilen  dut  şırasının  pekmez  kıvamına 
geldiği  yine  geleneksel 


yöntem  olan  tırnak  üzerine  konan  bir  damla  ile  anlaşılıyor.  Ateşten  indirilen 
leğenlerden  kavanozlara 
konarak  kışlık  yiyecekler 
kilerlerin  rafına  kaldırılıyor. 

Doğal  yolla  pekmez 
yapan  bayan  anlatıyor. 
"Doğal  ve  organik  dut  pekmezi  şeker  kullanmadan 
yapılan  sofraların  vazgeçilmez  gıda  öğünüdür.  Biz 
pekmezi  atalarımızdan 
gördüğümüz  yöntemlerle 
yapıyoruz.  Bir  kiloluk  5-6 
kavanoz  pekmez,  bir  leğen 
şıranın  2.5-3  saat  kaynatılması  sonucu  elde  ediliyor.  Bundan  sonra  üzüm 
pekmezi,  elma  pekmezi 
yaparak  kış  aylarında  kahvaltı  soframızı  zenginleştiriyoruz.  Bizim  pekmezimiz  aynı  zamanda  doğal 
ilaçtır"  dedi. 


Maharetli  eller  5  metrelik  pide  yaptı 


İlçemiz  Tepe  Ekmek 
Fırını  ustası  Emrah  Eren  3 
metre  uzunluğunda  tek 
parça  halinde  pideyi  pişirmeyi  başardı. 

Tepe  Ekmek  Fırını, 
Ramazan  ayının  gelmesi 
ile  her  gün  saat  18.30'da 
başlayan  ve  iftara  kadar 
süren  yarışta;  susamlı,  yumurtalı  ve  sade  pide  çeşitleri  ile  vatandaşa  hizmet  veriyor.  Tepe  Ekmek 
Fırını  ustası  Eren,  10  adet 
450  gram  pide  hamurunu 
tek  parça  haline  getirerek 
3  metre  uzunluğunda  pideyi  4  metrelik  ekmek  fırınında  pişirmeyi  başardı. 

Pide  ustası  Emrah  Eren  maharetli  elleri  ile  pidenin  hazırlanışını  anlatırken,  "10  adet  pide  hamurunu  birleştirirken  olsun,  pideye  tırnak  atarken 
olsun,  yine  bu  uzunlukta 


hamuru  tek  parça  halinde 
fırın  küreğin  yerleştirirken 
biraz  zahmetli  oldu.  Fırın 


içerisinde  bu  uzunlukta  pidenin  kontrolü  zor  da  olsa 
başardık  ve  tek  parça  ha¬ 


linde  3  metre  uzunluğunda 
mis  gibi  pideyi  pişirdik  " 
dedi. 


Belediye'den  ikinci  mahalle  iftarı 


Sanayi  mahallesinde 
1  Temmuz  2015  günü  belediye  tarafından  iftar  yemeği  tertip  edildi. 


Muhsin  Yazıcıoğlu 
yürüyüş  yolunda  düzenlenen  iftar  programına  AK 
Parti  ilçe  Başkanı  Tekin 


Sobacı,  Sanayi  Mahallesi 
muhtarı  Mahir  Uçar,  Belediye  Meclis  üyeleri  ve 
mahalle  halkı  katıldı. 


Bu  mübarek  ayın 
maneviyatından  birlik  ve 
beraberliğinden  faydalanılıp  bir  araya  gelmek  istedik  diyen  Belediye  Başkanı  Öztürk;  "Belediyemizin  mahallenizde  düzenlediği  iftar  programında  sizleıie  aynı  sofrayı 
paylaşıyor  olmaktan  büyük  mutluluk  duyuyorum. 
Mahallenizde  sizinle  iftar 
açmak  istedik,  siz  de  bizi 
geri  çevirmeyerek  sofralarımıza  renk  kattınız.  Davetimize  katılarak,  bizimle 
aynı  sofrayı  paylaştığınız  için  hepinize  ayn  ayrı  teşekkür  ediyorum. 

Ramazan,  güzel  ay 
tabi  ki.  Biliyorsunuz  başı 
rahmet,  ortası  mağfiret, 
sonu  cehennemden  kurtuluş  olan  bu  ramazan  ayında  dostlarımızla  iftar 
etmenin  sevinci  ve  mutluluğunu  yaşıyoruz"  dedi. 


Şeyhli'de  kazaen  ölüm 


İlçemize  bağlı  Şeyhli 
köyünde  5  Temmuz  2015 
Pazar  günü  sabah  hayvanlarını  otlatmak  için  taşlık 


pınarı  mevkiine  giden  Saniye  Peynir  (66)  düşme  sonucu  başını  taşa  vurarak 
hayatını  kaybetti. 


Köye  1  km  uzaklıktaki  mahalden  gelmeyen 
Saniye  Peynir  komşularının  araması  sonucu  bu¬ 


lundu.  Cenaze  Ankara  Adli 
Tıp  Merkezine  gönderilmiş 
olup,  olayla  ilgili  soruşturma  sürüyor. 


yargıya  taşındı 


Yonım  yaz 


Taşova  AK  Kadınlar 

14  dk  * 


V  ^  cana9,"a  P«v«*e 

>a,a,mc"a"  aorecMef  Yo.  Doooan 


7  Haziran  2015  genel  seçimlerinden  bir  gün  sonra 
yani  8  Haziran  günü  Taşova 
Ak  Kadınlar  isimli  facebook 
sayfasında  iş-kur  çalışanlarına,  müdür  ve  müdür  yardımcılarına  ağır  hakaretler 
ve  tehditler  yapılmıştı.  Ya¬ 


pılan  bu  hakaret  ve  tehditler 
ile  ilgili  olarak  Milliyetçi  Hareket  Partisi  ilçe  başkanı  Aslan  Berber  tarafından  ilçemiz 
Cumhuriyet  savcılığına  suç 
duyurusunda  bulunuldu. 

Konu  ile  ilgili  son  sözü 
yargı  söyleyecek. 

M 


Bozkurt  ve  üstün 


İlçemiz  esnaflarından 
Fehmi  Bozkurt’un  eşi,  Savaş, 
Sedat  ve  Vedatlın  anneleri 
Vahide  Bozkurt  (62)  hayatını  kaybetti. 

İlçemiz  esnaflarında  Ahmet,  Mehmet  ve  Lütfü  Üstün’ün  anneleri  Sündüz  Üstün  (81)  hayatını  kaybetti. 

Her  iki  merhume  1  Tem¬ 


muz  2015  Çarşamba  günü 
Merkez  çarşı  camiinde  öğle 
namazı  sonrası  kılınan  cenaze  namazının  ardından  Doğu 
mahallesi  kabristanlığında 
toprağa  verildi. 

Merhumelere  Cenab-ı 
Allah'tan  rahmet,  kederli 
ailesine  başsağlığı  dileriz. 


İkinciler  Pen  Sanayi  sitesinde 


inşaat  sektöründe  vatandaşlar,  fiyatı  yarı  yarıya 
düşük  olan  ikinci  el  malzemelerine  yoğun  ilgi  duyuyor. 

İlçemiz  sanayisinde  iş 
yeri  açan  Abdullah  Çiftçi  ve 
Murat  Çiftçi  2.  EL  PEN  adı  altında  satışa  başladılar.  Müşterilerin  uğrak  yeri  olan  İkinciler  pene  olan  talep  işletme  sahibini  sevindiriyor.  Yenisi  1300  lira  olan  çelik  kapılar  250-300  liradan,  Mutfak  dolapları  500-100  arası, 
Amerikan  panel  kapılar  135 
TL  den,  doğalgaz  kombileri 
garantili  olarak  400-500  TL 
arası  satışa  sunuyor. 


Sanayide  ikinci  el  ve  sıfır 
kapı-pencere,  tavan  lambrileri,  5X10,10x10  çam  kalas 
satışları  ile  dikkat  çeken 
"İkinciler  Pen"  işletmecisi 
müşterilerinin  genellikle 
köylerden  ve  evini  onaranlardan  olduğunu  söylüyor. 
Ayrıca  ikinci  el  malzemelerin 
daha  uygun  olduğunu  dile 
getiren  Çiftçi;"Biz  ikinci  el 
malzemelerini  kentsel  dönüşümün  olduğu  yerlerden 
getiriyoruz.  Fiyatlarımızı  duyan  şaşırıyor.  Durum  böyle 
olunca  insanlarımıza  cazip 
geliyor.  Vatandaşlar  daha  ekonomik  diye  bizi  tercih  ediyorlar."dedi 
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Hentbol  Erkekler 
süper  liginde  mücadele 
eden  Taşova  Hentbol 
spor  kulübü  yeni  sezon 


öncesi  iddialı  bir  kadro 
kurmak  için  transfer 
çalışmalarına  son  sürat 
devam  ediyor. 


Sportif  Direktör 
Sercan  Şenel  "Geçtiğimiz  sezon  ilk  yılımız 
olması  nedeni  ile  alış¬ 
ma  dönemi  geçirdik  amacımız  bu  sezon  daha 
güçlü  ve  iddialı  bir  takım  kurmak  için  yaptığımız  çalışmalar  sonunda  geçtiğimiz  sezon  kalemizi  koruyan 
MİLAN  D  JÜRİ  CİN,  Pivot  ARTEM  VYSH- 
NEVSK  ve  VLADİMİR 


DJURIC  ile  tekrar  anlaşma  sağladık. 

Dış  transferde  Slovak  Milli  Sol  Oyun 
Kurucu  MAROS  BALAZ 
ve  Sırp  Pivot  DJURA 
KARANOVİÇ’i  kadromuza  kattık. 

Yönetim  ve  teknik 
kadro  olarak  güçlü 
kadro  kurmak  için  transfer  çalışmalarımız 
devam  ediyor. 


Ziraat  Odası  Basın  açıklaması  yaptı 


Hükümetin  açıkladığı  hububat  fiyatlarındaki  açıklama  tam 
bir  fiyasko.  Tarımsal 
girdi  fiyatlarını  dikkate 
aldığımızda  tarım  üreticisi  bu  sene  de  yine 
(bir  daha  ki  seneye)  yorumunu  yapmak  zorunda  bırakıldı. 

Verilen  bu  fiyatla 
devletin  kurumu  Toprak  Mahsulleri  Ofisi 
(TMO)  tarım  üreticisini 
tüccarların  insafına  bırakmamamsı  gerekir. 
İlçemizde  hububat  fiyatları  600  TL’ye  kadar 
düşüş  göstermiştir.  Elbette  ki  tüccar  fırsat 
kollar. 


O  kadar  çok 
TMO’nun  Taşova'mıza 
açılması  girişimlerimiz 
sonuçsuz  kaldı.  Bura¬ 
dan  kamuoyuna  basın 
yoluyla  çağrı  yapıyoruz.  Hububat  üreticisini  tüccara  teslim  etme  uygulamalarına 
karşı  TMO'nun  Taşova’ya  bir  acentelik  açılması  girişimlerimize 
destek  olup,  girişimlerinde  bulunur. 

İktidarların  tarımsal  girdilerde  zirai  ilaç  ve  tohumluklardaki 
artan  fiyatlar  dikkate 
alınarak,  fiyat  politikalarını  belirlemelidir. 
Yani,  üreticiden  yana 


fiyatların  belirlenmesi 
sağlanmalıdır.  Yoksa 
tarım  üreticisini  tasfiye 
tarım  nüfusunun  % 
10  a  indirme  politikalarından  vazgeçmesi 
tarımsal  işgalde  bulunan  küçük  üretici- 


lerin  desteklenmesi 
yönünde  eğilim  belirlenmesi  gerekir. 

Desteklemelerin 
küçük  üreticiyi  dikkate 
alarak  yapılması  talebimizdir. 


İlçe  Tarım 


ifta.r 


Taşova  İlçe  Gıda  di. 


Tarım  ve  Hayvancılık 
Müdürlüğü  personeli 
düzenlenen  iftar  programında  bir  araya  gel- 


GO  Petrolde  düzenlenen  iftar  programına  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz,  Garni- 


verdi 

zon  Komutanı  yüzbaşı 
Alper  Soner  Serin,  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk,  kurum  müdürleri  ve  Tarım  ilçe  müdüHüğü  personeli  katıldı. 

Bu  tür  organizasyonlar  hem  personelimizin  bir  arada  olmasını  hem  de  diğer  kurumlarla  ilişkilerin  geliştirdiğini  söyleyen  İlçe  Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık  Müdürü  Mustafa  Okur;  "Ramazan 
ayının  birlik,  beraberlik 
ve  kaynaşma  açısından 


bir  fırsat,  bu  tür  programlar  vesilesiyle  personelimiz  ve  aileleri  arasında  birlik  beraberlik  duygularının  pekişmesini  sağlıyor.  Çalışmalarımızdaki  başarıyı 
ekip  ruhumuzla  gerçekleştiriyoruz 

Ayrıca  tüm  personelimizin  ve  ailelerinin 
yaklaşmakta  olan  Ramazan  Bayramını  şimdiden  tebrik  ediyor  ve 
hayırlara  vesile  olmasını  Cenab-ı  Allah'tan 
niyaz  ediyorum,  "dedi. 


LAM  Mühendislik  uzman 


ekip  ile  çalışıyor 


Çağpar  caddesinde  hizmete  giren 
ITS  014  yetki  belgeli 
LAM  Mühendislik  ev  ve 
iş  yerlerine  doğal  gaz 
tesisatı  bağlamaya 
başladı. 

Doğalgaz  çalışmaları  parsel  bağlantılarının  yapılması  ile 
hızlandı.  İlçemizde  doğalgaz  tesisat  hizmetlerini  tecrübesi  ve 
deneyimi  işin  ehli  ustaları  ile  sürdüren  LAM 
Mühendislik  bir  daireyi 
bir  gün  gibi  bir  kısa  sürede  teslim  ediyor.  İşin 
uzmanı  ekibi  ile  çalışan 
LAM  Mühendislik  temsilcisi  Aydemir  Demir; 
"LAM  Mühendislik  olarak  yılların  verdiği 
tecrübemiz,  uzman 


teknik  ekibimiz  ve  mühendislerimiz  ile  hizmet  vermekteyiz.  Rast 
gele  kırmadan  dökme¬ 
den  bilinçli  olarak  çalışan  ekibimiz  ile  satış 
sonrası  destek  hizmeti 
vermeye  devam  edeceğiz.  LAM  Mühendislik 
olarak  halkımızın  gösterdiği  ilgi  ve  alakaya 
çok  teşekkür  ediyoruz 
Halkımızın  gösterdiği 
güvene  layık  olmaya 
çalışıyor  "dedi. 

Doğalgaz  tesisatında  BOSCH,  BUDE- 
RUS,  AİRFEL  ve  DE- 
MİRDÖKÜM  ürünleri 
yanında  Peşin  fiyatına 
9  ay  taksit  imkânı  sunan  LAM  Mühendislik; 
Doğalgaz  tesisatı,  kalorifer  tesisatı  ve  güneş 


enerjisi  sistemleri  dö-  şüyor. 


“Al  Mübarek”  geleneği 


sürüyor 


Karsavul  köyü 
Sıtmapınar  mahallesinde  yeni  yapılan  çok 
amaçlı  camiide  Ramazan  ayı  boyunca  mahallede  bulunan  tüm 
halk  birlikte  iftar  yapıyor. 

Sıtmapınar  Mezrası  Camii  yemekhanesinde  Ramazan  ayının  onbeşini  onaltıya 
bağlayan  2  Temmuz 
2015  Perşembe  günü 
düzenlenen  iftar  yemeği  Sümen  ailesi  adına  verildi.  Yemek  sonrası  eda  edilen  teravih 
namazının  ardından  bu 
geceye  mahsus  olarak 
pişirilen  yaklaşık  otuz 
sini  börekle  sahur  yemeği  yenildi.  Sıtmapınarı  mezrasında  evde 
kadın  erkek  kim  varsa 
burada  toplu  olarak 
iftar  yapılıyor  olup, 
Ramazan  ayı  boyunca 
hiçbir  evde  akşam  yemeği  yapılmıyor. 

AL  MÜBAREK  NE¬ 
DİR? 

Eyüp  Sancar'ın 
anlatımı  ile  'Al  mübarek' geleneği:  "Ayrıca 
Ramazan  ayının  on  beşinin  ayrı  bir  özelliği 
var.  bizim  çocukluk  yıl¬ 


larında  40-45  yıl  öncesi  köyün  gençleri  bir 
araya  gelerek  "Al  mübarek  has  mübarek 
çağlar(çocuklar)  geldi 
kapına  çağırdı  devletine  devlette  var  bir 
pınar  ondan  içer  huriler  verenin  oğlu  olsun 
vermeyenin  kızı  olsun" 
manisini  söyleyerek 
her  evden  bir  miktar 
şeker, un, yağ, tuz  gibi 
malzemeleri  toplayarak  gönüllü  bir  evde 
toplayarak  pişirtir 
gençler  kendi  aralarında  yerlerdi.  Bizlerde 
bu  Al  Mübarek  geleneğini  sürdüre  bilmek 
için  her  Ramazanın  on 
beşinde  İstanbul’da 
bir  kaç  sefer  uyguladık 


ve  kendi  köyümüzde 
devam  ettiriyoruz.  Eskiden  evler  gezilirdi 
şimdi  ise  insanlar  toplu 
olarak  burada  bulunduğu  için  şimdi  ise  tane  tane  toplama  yerine 
çağımızda  insanların 
alım  gücü  genişledi  eskiden  bir  avuç  un  veremeyenler  şimdi  unu 
çuvalı  ile  veriyor.  Köyümüzün  kadınları  gönüllü  olarak  toplanan 
bu  malzemeler  ile  börek  ve  çörek  yapıyor 
teravih  namazından 
sonra  hep  beraber  yiyoruz  ve  böylece  geleneğimizi  devam  ettirmek  arzusundayız." 


Hatimle  terevih  namazı 


kılan  cemaat  iftarda  buluştu 


ilçemizde  teravih  namazı  tüm  cami¬ 


lerimizde  huşu  içerisinde  kılınıyor. 

8  yıldır  ilçe  merkezinin  değişik  camilerinde  hatimli  teravih 
namazı  kılan  cemaat 
Dev  Petrol  tesislerinde 
iftar  yemeğinde  bir  araya  geldi.  Osman  Gürbüz  ve  arkadaşları  8 
yıldır  hiç  ara  vermeden 
hatimle  teravih  namazı 
kıldıklarını  söylüyorlar.  Sanayii  camii  imam 
hatibi  Bayram  Tuncer'in  kıldırdığı  hatimli 
teravih  namazı  biraz  uzun  sürüyor.  Hatimli 
teravih  kılan  cemaat 
namazdan  11.45'de  çı¬ 


kıyor  İlk  zamanlar  zor 
gibi  görünüyor.  İlerleyen  günlerde  alışıyoruz  ve  bunun  feyzi 
daha  başka  oluyor  diyorlar.  Herkesin  bir  defada  olsa  kılmasını  tavsiye  eden  İmam  Tuncer;  "Bu  akşam  cemaa- 


timizle  yine  bir  arada 
olmak  üzere  iftar  yemeğinde  buluştuk.  Organizeyi  sağlayan  camii  cemaatimizden  Osman  Gürbüz  'ün  Allah 
niyetini  kabul  etsin" 
dedi. 


Kışlacık  yolunda  TIR 
yaşlı  kadına  çarptı 


3  Temmuz  2015 
Cuma  günü  saat  20.30 
sularında  Amasya  Taşova  karayolu  26.  Km. 
sinde  meydana  gelen 
kazada  Kışlacık  köyünde  TIR'ın  çarptığı  yaşlı 
kadın  hayatını  kaybetti. 

Amasya  istikametinden  Taşova  istikametine  giden  Şenol 
Karanlıkoğlu  (49)  idaresindeki  68  EP  560  plakalı  TIR  Kışlacık  köyü 
mevkKiinde  yolun  karşısına  geçmek  isteyen 


Şerife  Kertil'e  (72) 
çarptı.  Çarpma  sonucu 
Kertil  olay  yerinde  hayatım  kaybetti. 


den  Kertil'in  cenazesi 
Amasya  Üniversitesi 
Sabuncuoğlu  Şerefeddin  Eğitim  Ve  Araştır¬ 
ma  Hastanesi  morguna 
kaldırıldı. 


Hayatını  kaybe- 


